
In gesprek met een 
geestelijk verzorger, 
iets voor u?

06 12 00 05 50   
GeestelijkeverzorgingRotterdam@gmail.com 

www.centrumlevensvragenrotterdam.nl



Marianne Groen, Geestelijk verzorger 
aangesloten bij het Centrum voor 
Levensvragen Rotterdam & omstreken.

Soms vergelijk ik het leven met een reis: de ene keer bevinden we ons op 
een prachtige berghelling vol met bloemen, het leven lacht ons toe. In een 
andere periode lopen we door een rotsachtig woestijngebied en ervaren we 
het leven als verdrietig of zwaar. Als het goed gaat dan redden we ons vaak 
prima maar op zo’n dieptepunt? Dan is het fijn om gewoon eens even met 
iemand van buitenaf te kunnen praten. 

Wanneer kun je mij bellen? 
Je voelt je eenzaam, je weet niet waar je de moed of de zin vandaan haalt 
om te leven, je bent ziek of je partner is ziek, je bent in de laatste fase van je 
leven, je hebt een dierbare verloren en hebt moeite om je leven weer op te 
pakken, je worstelt met je geloof, je zoekt een luisterend oor, bemoediging, 
gebed. 

Behalve een individueel gesprek voeren, organiseer ik ook groepsgesprekken 
over het omgaan met verlies en rouw. 

Ik heb een christelijke levensovertuiging en heb respect voor jouw identiteit.

Voor een vrijblijvende afspraak:
06 45 68 82 48

mail: ma.groen@leliezorggroep.nl 
of marianne@heeljehartenziel.nu 
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